
WWW.KOMMM.NL

Waarom ben ik hier op aarde?
door Arie van der Stoep

Waarom je hier op aarde bent?

1. Omdat God van je houdt en je gewenst heeft. En nu ben je er! Je bent zijn zoon (dochter). (1) En

Hij wil graag een relatie met je en zichzelf in jou herkennen. (2)

2. Omdat Hij je ervoor bestemd heeft, om in zijn tegenwoordigheid te leven. (3)

3. Omdat Hij door jou de wereld om je heen wil zegenen. Want God heeft die wereld lief, zowel de

mensen als zijn hele schepping. Jou heeft Hij bedoeld om zowel mens als schepping zijn liefde te doen

ervaren. Door jou heen wil Hij tonen wie Hij is: zijn liefde, zijn genade, zijn zegeningen, zijn herstel, zijn

brandende hart. (4)

4. Omdat Hij door jou heen zijn Zoon Jezus aan de wereld bekend wil maken en wil openbaren.

Daarom wil Hij je ‘hervormen’ naar diens beeld. Je zult op Jezus gaan lijken. (5) Je zult echt leven.

5. Omdat Hij met jou een nieuw begin wil maken (6): Hij hoopt nu al in jou iemand te vinden die

Hem is toegewijd, die in Hem gelooft en Hem daarom gehoorzaamt. Een mens die zijn medestander is

om herstel te brengen, en met wie Hij straks zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wil starten -

letterlijk! (7)

6. Omdat Hij jou wil klaarmaken, geschikt wil maken, om straks Hem te vertegenwoordigen in zijn

Koninkrijk, vanaf het moment, dat dit op aarde verschijnt. (8) Hij heeft een plan met jou! (9)

7. Omdat je voor Hem kostbaar bent en omdat Hij wil dat je zijn liefde leert kennen! (10)

Dit alles kort samengevat: Je bent hier op aarde, omdat God jouw God is, die naar je verlangt en je als

zijn zoon/dochter het doel wil laten bereiken dat Hij voor je heeft, de hemelse bestemming die je

wacht. Daarom!

Dank U, Heer, dat U zo tegenover mij staat!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 3:1.

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden, en wij zijn

het (ook).

(2) Genesis 1:26a.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, ...

(3) Lucas 1:75.

(dat Hij ons zou geven) Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.

     Psalm 73:23.

Nochtans zal ik bestendig bij U zijn,



Gij hebt mijn rechterhand gevat.

(4) Romeinen 8:19.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God.

(5) Romeinen 8:29.

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van

zijn Zoon, ...

(6) Efeziërs 4:22-23.

(gelijk dit de waarheid is in Jezus), ..., dat jullie verjongd wordt door de geest van jullie denken, en de

nieuwe mens aandoet, ...

(7)  2 Petrus 3:13.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(8) Openbaring 5:10.

... Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen

heersen op de aarde.

(9) Kolossenzen 3:4.

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

(10) 1 Johannes 4:16a.

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
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